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Tussen piraten en watervallen

In Dalmatie is alles al
uitgevonden
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Het klinkt een beetje als Kirgizié of Tsjetsjenié. Maar het is veel dichterbij. Dalmatié is het stuk
Kroatische kust ten zuiden van het schiereiland Istrié. Maar de kust is er veel mooier, om nog maar

te zwijgen van het binnenland.



Buitenland

Is u bij het lezen van de naam

Dalmatié associaties krijgt met een

bovenmatig actief hondenras uit de
Disney films s dat niet vreemd. Die clow-
neske witte honden met hun zwarte stip-
pen komen wel degelijk uit dit gebied. Dat
ze daarna in Engeland zijn doorgefokt kan
het beest ook niet helpen — van oorsprong
blaffen ze Dalmatisch. De oorsprong van de
naam Dalmatie is zelfs nog raadselachtiger.
Het komt van Dalmatica, de naam die de
Romeinen gaven aan de hermelijnen mantel
van hun keizers. Een keizerlijke kust dus,

Betaalbare romantiek

Tjsa, Dalmatié. Je moet een beetje durven,
Vreemde taal, vreemde munteenheid. Vat die
taal betreft: die zat niet in mijn vakkenpakket.
Maar zoals overal kan je ook hier bij de
jongere generatie met Engels terecht.
Italiaans kan ook, want Kroatié is tussen de
beide wereldoorlogen Italiaans grondgebied
geweest. Wat het geld betreft, die Kuna is
even wennen, vooral omdat het erg duur

lijkt op de nota van het restaurant. Niet van
schrikken. Een hele Kuna is maar net meer
dan een dubbeltje in Euro’s, en dan slagen
ze er ook nog in om die Kuna in 100 Lipa
op te delen. Kijk wel uit met bestellen bij
restaurants in de kleinere dorpen, waar vaak
vis per kilo wordt geprijsd, en dat eet je niet
zomaar in een uurtje van tafel. Dat spoel je
weg met kwalitatief uitstekende wijnen als
Malvazija, Plavac of Kujundzusa, die zeker
niet minder zijn dan vergelijkbare Franse

of Italiaanse. U begrijpt, een restaurantje in
een Dalmatisch kustplaatsje is niet alleen
pure romantiek, maar ook nog eens zeer
betaalbare romantiek. VWelke Nederlandse
man droomt daar nou niet van?

De slang van Pasman

Voor wie bij de aardrijkskundeles op school
moeite had met het aantal Waddeneilanden

volgt hier een troost: Dalmatische kinderen

hebben het nog veel moeilijker.Voor de kust
liggen liefst | 185 eilanden in alle soorten en
maten, waarvan er overigens maar enkele

tientallen bewoond zijn. Zoals Krk en Pag,
die tegenwoordig een brugverbinding met
het vaste land hebben. Zoals heel Dalmatie
zijn het ware duik- en snorkelparadijsjes,
zeker voor families met jonge kinderen.

Veel kleiner en onbekender is Pasman,

waar je vanaf Biograd in een kwartiertje
naartoe vaart. Het hoofdstadje heet ook
Pasman, en verder zijn er slechts een paar
boerendorpen, Een leuk eiland om over te
fietsen, want het is vlak en nog onbedorven.
Er wonen amper 3500 mensen, en verder
wat schapen, geiten en een enkele koe. En
slangen. Ze zijn van het onschuldige type.
hoewel ze niet echt uitkijken met oversteken.
Koudbloedige dieren vinden warm asfalt wel
lekker, en wat een afgewaaid takje lijkt komt
bij jouw nadering soms plotseling tot leven. Ik
probeerde hem echt te ontwijken, maar het
beest slaagde er zowaar in om al kronkelend
onder mijn beide fietswielen te komen. Hij
zal mijn luchtbandjes wel overleefd hebben,
maar als ie de volgende keer een vrachtauto
tegen komt geef ik hem minder kans. Die

Volop leuke eethuisjes aan de boulevard van Biograd



rijden er overigens amper op Pasman, wat
wel zo plezierig is. Aan het eind van het
eiland is een brug naar nog zo'n eiland, Ugljan
geheten, lets langer dan Pasman, maar wat

is lang als je na 22 kilometer alweer aan de
andere punt bent! Het grootste dorp heeft
ook hier de naam van het eiland, en daar ligt
een prachtig Franciscaner klooster uit de |5e
eeuw en een hooggelegen Venetiaanse vesting.
Gewoon, zonder wachtrij met toeristen.

Op Ugljan staan wat luxere huizen dan op
Pasman, omdat het eiland sinds jaar en dag de
zomerresidentie van veel inwoners van Zadar
is, dat aan de overkant ligt.

Zeerovers

Al die eilandjes waren een paar esuwen
geleden het domein van piraten en ander
zeewaardig tuig, want als je een beetje de weg
wist kon je een achtervolgende admiraal goed
tuk hebben door plotseling te verschijnen

om na een goed gericht schot weer achter
een eiland te verdwijnen. Achtervolgen door
de Adriatische Zee was trouwens toch niet

raadzaam, want aan het einde wachtten de
vrijhavens van Trieste en Venetie, waar de
meeste piraten vriendjes hadden. Men zegt
dat de Kornati eilanden voor de Dalmatische
kust ook zo'n piratenverleden hebben. Bijna
alle Dalmartiers claimen een nazaat te zijn van
een bekende piraat, van Roodbaard tot Simon
de Danser, ook al zo'n lieverdje. Sommige
mensen op de eilanden noemen zelfs Henry
Morgan als voorvader, maar hebben daarbij
buiten de huidige kenniswinkel van Google
gerekend. Die is namelijk nooit buiten de

aat staan in de Adriatische
Zee. Dat neemt niet weg dat de Kornati
eilanden hun status van nationaal park
volledig waar maken.Vanuit Zadar, Biograd of
Sibenik gaan bootjes naar de eilanden, waar
je je op het strand met een zelf gegrild visje
ook even piraat voelt.

Cariben geweest,

Travertin

Naast eilandhoppen is het in Dalmatie

ook goed ‘binnenlandhoppen’. Wij hebben
bijvoorbeeld zelden zo'n mooi gebied gezien
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als de Paklenica kloof. die u moet zoeken op
een paar kilometer landinwaarts, waar het
eiland Pag bijna het vasteland raakt. Mijdt als
het even kan het heetste gedeelte van de
dag, want het klimmen in deze kloof vergt de
nodige zweetdruppels. De meeste mensen
kennen wel het nationale park van de Plitvice
meren, maar als u het daar te druk vindt is
het nationale park Krka een mooi alternatief.
De Krka is een rivier van amper 72 kilometer
lang, maar voor hij in de baai van Sibenik

in zee stroomt vermaakt hij ons met een
serie spectaculaire watervallen, Het mooiste
stuk is de Skradinski Buk, waar het water in
|7 trappen een hoogteverschil van zo'n 50
meter overbrugt. Het leuke is dat kinderen
er tot vlak bij kunnen zwemmen, en een
enkeling waagt zelfs een duik van een van de
plateaus. Al dat Dalmatische watergeweld is
te danken aan de 'karst'-bodem, een poreuze
steensoort die wij als travertin kennen. Mooi
tegeltje voor thuis, maar meer bekend als
bouwmateriaal van bijvoorbeeld het Witte
Huis in Washington en de Sacré Coeur in



. Met de pont van Biograd naar het eiland

BEew ee——

Parijs. O ja. het monument op onze eigen
Amsterdamse Dam is er ook van gemaakt.

Stadjes

Dalmatie heeft naast zijn overweldigende
natuur ook leuke stadjes.Vanuit onze
camping bij Biograd wandelden wij graag
over de boulevard naar het centrum van het
historische stadje, waar het bij een terrasje
aan het water goed toeven was. Biograd
heet eigenlijk officieel Biograd na Moru, wat
gewoon Biograd aan Zee blijkt te betekenen.
Sibenik is ook zo'n leuk oord om je even
onder te dompelen in de wirwar van oude
straatjes, en ook het wat grotere Zadar

stal ons hart met zijn leuke pleintjes. Heel

grappig is daar het zee-orgel aan de kade,
bespeeld door de golven en de wind. Wie
echt iets aparts wil zien moet naar Nin gaan.
Binnen de oude stadsmuren liggen bijna

nog oudere gebouwen. met de 9e eeuwse
Heilig Kruiskerk als oudste juweel. In het
piepkleine stadje is ook nog plaats voor een
archeologisch museum met Romeinse en
middeleeuwse spullen. En een paar knusse
eethuisjes, waar je elk moment een ridder te
paard als passant verwacht.

Souvenirtjes

Voor we weer naar huis gaan doen we nog
wat inkopen. Je wilt toch een souvenirtje
meenemen voor de buren die thuis (in de

Piraatje spelen: met een bootje naar de Kornati eilanden

regen, hoorden we) op ons huis passen. Dat
blijkt nog niet eenvoudig. Een stuk travertin is
een beetje te zwaar. En een origineel Licitar
hart (een hartvormig koekje van honingdeeg)
aan een hangertje blijkt het symbool voor
het verklaren van je liefde te zijn. Niet echt
geschike voor de buurvrouw, Dan maar

een ‘Moretto, een kettinkje met een witte
Morenkop. Dat is wat onschuldiger, want

die wordt hier gegeven ter bescherming
tegen het kwaad.Voor de buurman is de
keus wat eenvoudiger. De stropdas is een
plaatselijke vitvinding, wist u dat? De naam
‘cravatte’ is nog te vinden in de Kroatische
naam van het land: Hrvatska. Ooit in de |6e
eeuw geintroduceerd als onderdeel van het

CButentond [



] () T

Kroatische legeruniform, en sindsdien niet meer uit de herenmode
verdwenen. Wonderlijk, hoeveel uitvindingen de mensen hier op hun
naam hebben staan. De uitvinder van de dactyloscopie (vingerafdruk
registratie) is de Dalmatiér lvan Vucetic, en wie denkt dat de
parachute werd uvitgevonden door Leonardo da Vinci heeft slechts
gedeeltelijk gelijk: de eerste echt werkende parachute is van Faust
Vrancic. Uit Sibenic, Dalmatié, Marco Polo kwam ook uit Dalmatie. En
de stichter van de republiek San Marino heette Sveti Marin en kwam
uit Dalmatie. Dat kan toch geen toeval zijn?

Ook de balpen
Voor ons zelf slaan we een flesje echte Dalmatische Maraschino in.
Niet teveel bijgeloof graag, want de kapitein van de Titanic dronk het

Nin, een van de oudste Dalmatische stadjes
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ook, viak voordat hij met zijn schip ten onder ging. Bij het afrekenen
wacht ons zowaar nog een lokale vinding. De winkelier geeft me de
balpen waarmee ik de bon teken cadeau. Souvenir from Dalmatia™,
zegt ie. Als ik niet begrijpend kijk legt hij uit dat cok de balpen een
nationale uitvinding is. Net als de vulpen.”ln 1906 uitgevonden door
Slavoljub Penkala,”" klinkt het trots. Mijn bewondering voor deze
vriendelijke, vindingrijke bevolking kent na deze vakantie geen grenzen.
Ik kan het Walt Disney niet meer vragen, maar volgens mij kwam
Willy Wortel hier ook vandaan. “VWoef!" bevestigt de Dalmatiér bi| de
voordeur,

Tekst en foto’s Kees Bregman
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